


Van woorden
tot gewoonten
Voor taal begint: verbinding en

non-verbale communicatie



Voorwoord
Vanaf het moment dat een kind geboren wordt, begint er een

stille vorm van communicatie. Nog voordat er woorden zijn,

leert een kind luisteren naar jouw stem naar je toon, je ritme, je

warmte. Wat jij zegt (en soms juist niet zegt) vormt de basis van

vertrouwen.

Taal is veel meer dan spreken.

Het is hoe we verbinden, troosten, begrenzen en aanmoedigen.

Toch raken echte gesprekken steeds sneller op de achtergrond.

 In een wereld vol schermen, meldingen en haast vergeten we

soms hoe waardevol het is om écht samen te praten. Gewoon

even stoppen, kijken, luisteren en woorden geven aan wat er

leeft.

Bij Saffana’s geloven we dat taal de basis vormt van elke relatie:

tussen ouder en kind, kind en begeleider, kind en omgeving.

In dit e-book laten we zien wat woorden kunnen doen: hoe ze

emoties een plek geven, hoe ze verbinding versterken en hoe

kleine gesprekken grote invloed hebben op de ontwikkeling van

een kind.

Zonder scherm.

Zonder haast.

Met aandacht, warmte en oprechte aanwezigheid.

Liefs,

Saffana’s Kindercentrum 



Inhoud

1. Inleiding: De kracht van taal zonder scherm

Waarom taal zoveel meer is dan woorden, en hoe echte

gesprekken de basis vormen voor vertrouwen, verbinding en

emotionele veiligheid.

2. Taal tot verbinding: Emoties leren benoemen

Hoe taal kinderen helpt grip te krijgen op gevoelens, met

herkenbare voorbeelden en praktische zinnen voor thuis.

3. Gesprekken die betrokken maken

Open vragen, speelse dialoogvormen en manieren om kinderen

mede-eigenaar te maken van gesprekken thuis én op de

opvang.

4. Praktische handvatten & reflectie

Dagelijkse taalrituelen, kleine

momenten zonder scherm,

voorbeeldzinnen en reflectievragen

voor ouders en begeleiders.

5. Afsluiting

 Een warme afsluitende 

boodschap over de kracht 

van taal, met een 

inspirerende quote die 

het e-book samenbrengt.



Taal tot verbinding: emoties leren benoemen
Taal helpt kinderen om grip te krijgen op wat ze voelen. Een

kind dat leert zeggen: “Ik ben boos omdat ik niet mee mocht

spelen,” begint te begrijpen wat er binnenin gebeurt.

Dat is iets heel anders dan “laat maar”, waarbij het gevoel blijft

zitten zonder richting.

Bij Saffana’s zien we elke dag hoe groot de rol van taal is in

emotionele ontwikkeling. Door woorden te geven aan

ervaringen ontstaat rust, veiligheid en verbinding.

Niet omdat wij kinderen pushen om te praten, maar omdat we

ze begeleiden in hoe dat kan.

Hoe wij dit doen in de praktijk

We corrigeren geen gevoelens, we erkennen ze.

We vullen geen verhalen in, we helpen woorden zoeken.

We benoemen wat we zien, zodat een kind zich begrepen voelt.

Voorbeelden:

“Ik zie dat je verdrietig bent. Wil je vertellen wat er

gebeurde?”

“Je bent boos omdat het nog niet jouw beurt was, hè?”

“Je bent blij dat zie ik aan je ogen! Wat maakte je zo vrolijk?”

Taal koppelen aan emotie + aanleiding → belangrijke stap in

sociaal begrip.



Taal tot verbinding: emoties leren benoemen
We gebruiken dagelijks zulke zinnen, bij ruzies, teleurstellingen,

kleine successen en rustige momenten.

Door emoties te benoemen, leert een kind dat gevoelens

normaal zijn en dat woorden helpen om ermee om te gaan.

Mini-oefening voor thuis

Kies één emotie per dag en maak er een klein ritueel van:

“Wat voelde jij vandaag?”

“Waar voelde je dat in je lichaam?”

“Hoe zouden we dat gevoel kunnen tekenen?”

“Welke woorden passen hierbij?”

Je kunt het gevoel:

laten tekenen

samen nadoen

laten aanwijzen op een emotiekaart

laten beschrijven met één woord

Zo groeit de emotiewoordenschat van je kind en dat geeft hen

meerder grip op zichzelf én op sociale situaties.

Waarom dit zo belangrijk is: Taal is niet alleen spreken.

Het is begrijpen wat je voelt, erkennen wat er binnenin gebeurt,

en delen wat je nodig hebt. Door kinderen woorden te geven

voor hun emoties, geven we ze iets waardevols mee:

zelfkennis, veerkracht en een basis van vertrouwen.



Gesprekken die betrokken maken
Kinderen leren niet alleen door te praten, maar vooral door in

gesprek te zijn. Echte gesprekken met ruimte, nieuwsgierigheid

en zonder haast, helpen een kind om te denken, te verbeelden,

te redeneren en zichzelf te uiten.

Bij Saffana’s gebruiken we gesprekken niet om te testen wat

een kind weet, maar om hun wereld groter te maken. We stellen

vragen die nieuwsgierigheid wakker maken en die laten zien dat

hun ideeën ertoe doen.

Zo brengen we gesprekken op gang

In plaats van ja-nee vragen, gebruiken we open vragen die

kinderen laten nadenken:

“Wat denk jij dat er gaat gebeuren als…?”

“Hoe zouden we dit samen kunnen oplossen?”

“Waarom denk je dat hij/zij verdrietig werd?”

“Wat zou jij doen als jij de juf was voor één dag?”

Dit soort vragen geeft een kind het gevoel:

“Mijn gedachten zijn belangrijk. Ik mag meedoen.”

Het gesprek wordt dan geen les, maar een gedeeld moment

van contact.

Wanneer kinderen ontdekken dat hun woorden invloed hebben

verandert hun houding:

ze worden zelfverzekerder

ze durven meer te vertellen

ze gaan beter samen spelen

ze leren redeneren en problemen oplossen

ze leren dat hun ideeën waarde hebben



Gesprekken die betrokken maken
We maken kinderen mede-eigenaar van het gesprek door

regelmatig te vragen:

“Wat vind jij?”

“Hoe zou jij het doen?”

“Welke oplossing past bij jou?”

Taal wordt zo een middel om deel te nemen aan het geheel en

dat is precies wat een kind nodig heeft om zich sociaal en

cognitief te ontwikkelen.

Activiteit: De ‘Wat als…’-dialoog

Een speelse activiteit die wij vaak gebruiken:

Stel samen verzinsels en situaties voor. Laat je kind bedenken,

fantaseren en redeneren.

Voorbeelden:

“Wat als alle huizen rond waren?”

“Wat als je een dag lang onzichtbaar was?”

“Wat als je iemand ziet die alleen zit?”

“Wat als we geen woorden mochten gebruiken, hoe zouden

we praten?”

Kinderen lachen, denken, verzinnen en ondertussen

ontwikkelen ze taal, empathie en creatief denken.

Taal wordt zo niet alleen een middel om iets te zeggen,

 maar om deel te nemen aan de wereld.



Praktische handvatten & reflectie
Echte taal ontstaat niet in grote gesprekken, maar in de kleine,

gewone momenten van een dag.

Tijdens het aankleden, eten, wandelen, spelen, of opruimen.

Dát zijn de momenten waarop kinderen het meest leren zonder

druk, zonder prestatie, zonder scherm.

Bij Saffana’s gebruiken we juist die dagelijkse ritmes als kansen

voor taal, verbinding en emotionele veiligheid.

1. Samen eten = samen praten

Tijdens eten ontstaan de eenvoudigste, maar mooiste

gesprekken:

“Hoe smaakt dit?”

“Welke kleur zie jij nog meer?”

“Weet jij hoe je dit maakt?”

“Wie wil er iets vertellen over zijn dag?”

Kinderen leren woorden voor smaken, gevoelens, keuzes en

ervaringen. En ze leren dat praten gezellig en veilig kan zijn.

2. Wandelen & buitenmomenten

Tijdens een wandeling kunnen kinderen woorden koppelen aan:

geluiden (vogels, auto’s, regen)

beweging (springen, rennen, langzaam, snel)

natuur (tak, blad, wolk, lucht)

Een kind dat observeert en benoemt, leert bewust kijken en

zich uitdrukken met meer zelfvertrouwen.



Praktische handvatten & reflectie
3. Voorlezen & verhalen zonder scherm

Voorlezen geeft taal, rust en concentratie. Eén boekje per dag

maakt al verschil. Bij verhalen die je zelf verzint, kun je inspelen

op:

de emoties van je kind

wat er die dag gebeurd is

hun fantasie

4. Geen zenden, maar samen betekenis geven

Taal werkt het beste wanneer kinderen mee mogen denken.

Dus niet alleen uitleggen wat er moet gebeuren, maar kinderen

uitnodigen om te reageren of te kiezen:

“Hoe zouden we dit samen kunnen doen?”

“Wat vind jij handig?”

Reflectievragen voor ouders en begeleiders

Wanneer heb ik vandaag écht geluisterd? Niet terwijl ik

haastte, maar met aandacht.

Hoe heb ik taal gebruikt om rust te brengen?

Heb ik woorden gegeven aan emoties? (Bij mezelf of bij mijn

kind.)

Welke kleine gesprekken heb ik gevoerd die verbinding

brachten?

Taal is niet alleen spreken. Het is samen betekenis geven aan

momenten, gevoelens en gedachten. Door taal bewust in te

zetten, bouwen we aan verbinding, vertrouwen en emotionele

veiligheid in de opvang en thuis.



Afsluiter
Opvoeden is een reis vol stappen groot en klein, zichtbaar en

onzichtbaar.

Taal loopt als een zachte draad door al die momenten heen.

Het helpt kinderen begrijpen wat ze voelen, wie ze zijn en hoe

ze verbinding maken met anderen.

Bij Saffana’s zien we elke dag dat woorden verschil maken.

Niet door veel te praten, maar door bewust te spreken.

Niet door perfect te zijn, maar door aanwezig te zijn.

Of het nu gaat om een gesprek tijdens het eten, een troostend

moment na een moeilijke dag, of een spontaan “Hoe was jouw

dag?” woorden bouwen mee aan een veilige basis.

En dat is waar elk kind op bloeit.

Een laatste gedachte

“Kinderen groeien in de ruimte tussen onze woorden waar we

luisteren, benoemen en begrijpen.”

Dankjewel voor het lezen

We hopen dat dit e-book je inspireert om taal in te zetten als

zachte kracht in de opvoeding thuis, op de opvang, en in ieder

contact met je kind.

Liefs,

Saffana’s Kindercentrum 


